


dag lief kind van klas 1,

oei! oei!

bied je me wat hulp?

want ik weet niet waar ik nu ben.

en beer weet het ook niet.

dit land vind ik niet op de kaart.

het is hier zo raar, maar ook mooi.

zie je die man met zijn vrouw en kind?
nou, dat zijn geen man, geen vrouw en geen kind!
die bouwt men hier.

en zie je dat beest?

daar moet je niet bang van zijn.

want dat is geen beest!

dat bouwt men hier ook.

en kijk naar die trein.

die maakt men ook van blok-jes.

is dat nu niet gek?

weet jij in welk land wij zijn?

dank je voor je hulp!
kus

kus

mol en beer.
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